Afscheid is het begin van de herinneringen.
Je handen hebben voor ons gezorgd
Je hield van ons
Je hield van de lente en de zomer
Je hield van de dieren en de natuur
Je hield van dansen en muziek
Je hield van lekker eten, jouw gezegde was:
Goed eten dat je er kloek op staat
Alles heeft zijn tijd
In de natuur hebben de dingen hun natuurlijke verloop
Zo verliet haar ziel haar lichaam naar een nieuw avontuur
Haar gelaat droeg het geluk van eeuwige vrede.

De familie wenst iedereen te danken die Suzanne
met vriendschap, liefde en zorg heeft omringd.
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9 maart 1930 - 8 oktober 2023



Ik verlaat jullie nu, niet voor eeuwig,
in dit nieuwe leven wacht ik op jullie.

Suzanne Pieters

weduwe van Frans Moens

Geboren te Wieze op 9 maart 1930
en overleden in het wzc Denderrust
te Herdersem op 8 oktober 2023.
Gesterkt door de Gebeden van de H. Kerk.

Volgens de wens van Suzanne heeft de
christelijke uitvaartplechtigheid, gevolgd door de bijzetting
in de familiegrafkelder op het kerkhof te Moorsel,
plaatsgehad in intieme familiekring.

Zij leeft verder in de harten van haar kinderen en kleinkinderen

Anniet en Pierref Moens - De Ridder
Marjon, echtgenoot en kinderen
Sarah, echtgenoot en kinderen
Hilde, echtgenoot en kinderen

Nicole en Ronny Moens - Batsleer
Liesbeth Bauwens
Brigitte Bauwens

Haar broers, zust, schoonzussen, schoonbroert, neven en nichten.

De families Pieters en Moens

Dank aan huisarts dr. Franssens
en het verplegend personeel van het wzc Denderrust Herdersem

Rouwbetuiging tav. Moens - Pieters

Begr. Coppens |.P.

R. Uyttersprotstraat32, 93 10 Moorsel-Aalst
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Online condoleren: www.begrafenissen-coppens.be




