Stil en eenvoudig ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig zul je in onze harten
blijven voortbestaan.

Meria e Dok

®Moorsel 10 juni 1933 - "Herdersem 28 maart 2026
weduwe van de heer Willy Alexandre

Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk

Wij nodigen u vriendelijk uit, samen met ons afscheid te nemen van
Maria tijdens de uitvaartliturgie, gevolgd door de bijzetting in het urnengraf
op het kerkhof te Meldert, die zal plaatshebben in de parochiekerk van
Sint-Walburga te Meldert op zaterdag 4 april 2026 om 10 uur.

De crematie heeft plaatsgehad in beperkte familiekring

Zij leeft verder in de harten van:

Raymondat en Theodoort De Boeck - Moerenhout*
haar zus en schoonbroer

Roger Alexandret

Monique Alexandret haar schoonbroer en schoonzus

Annick Moerenhout en zoon Nicholas
Maureen en Bjorn Moerenhout - Agten en dochters Eline en Lentl

haar nichten

De families: Alexandre en De Boeck

In haar naam willen we iedereen bedanken voor de mooie momenten

die zij met jullie mocht beleven.

Een bijzondere dank voor de goede zorgen aan haar huisarts Sabrine Van Melkebeke,
thuisverpleging Topzorg Aalst en het WZC Denderrust, De Wegge, Herdersem.



Als dit het einde is en verder niets, dan is er leegte,
gemis, verdriet en tranen om wat eens was en niet meer is.
Maar er is meer dan lijf en leden, veel meer.

Want wat een mens bezielt, dat is, dat was, haar geest, haar kracht,
haar denkvermogen, alle gaven van haar hart: haar goedheid grenzeloos,
de sterkte van haar woord, haar hartelijk gebaar, haar spreken,
vlug of juist bedachtzaam, haar zwijgen soms veelzeggend.

Dat alles leeft, leeft voort in die haar kenden, die van haar hielden
en blijven houden omdat haar geest nooit, nooit vergaat.

Rouwbetuiging tav. fam. ALEXANDRE - DE BOECK
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