
14 december 1940  -  19 november  2024 
                                   



                                                 

 

 

 

 

Het is geen vaarwel maar tot ooit, 
vergeten doen we je nooit. 

 
 

 

echtgenoot van Maria Podevyn 
 

 
 

Geboren te Wieze op 14 december 1940 
en overleden in Huize Wispelaere 
te Lebbeke op 19 november 2024. 

 
Gesterkt door de Gebeden van de H. Kerk. 

 
Lid van de confrérie Sint-Salvator Wieze. 

 
 
 

Met heel veel liefde en verdriet, 

 nemen wij afscheid van Philemon 

in de parochiekerk van Sint Salvator te Wieze 

 op dinsdag 26 november 2024 om 10 uur. 

 
Waarna hij wordt bijgezet in het  

Familie-urnegraf op het kerkhof te Wieze. 

 
De offergang geldt als blijk van medeleven. 

 

 

 

 

Hij leeft verder in de harten van: 
 

Maria Podevyn zijn echtgenote 
 
Geert Pieters† 
 Céline en Niels, Georges en Alixe 
 Charlotte en Fried, Phil 
 Guus 
 

Kristien en Koen Pieters - Verhavert 
 Neel   
 Kasper 
   
 

 zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 

Zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten. 
 
De families Pieters, Podevyn, D’Hooghe en Callebaut.  
 

   

Dank aan ieder die Philemon met liefde en zorg heeft omringd. 
   
 
 
 

Gelegenheid tot een laatste groet aan Philemon in het  

mortuarium van het ASZ te Aalst, aanmelden aan de receptie,  

van woensdag tot vrijdag 10 tot 11 u. en van 16 tot 18.45 u. 

zaterdag en zondag van 8.30 tot 11.45 u. 

 
  
Rouwbetuiging tav. fam. Pieters - Podevyn 
 

Begr. Coppens J.P.     R. Uyttersprotstraat, 32     
9310 Moorsel-Aalst    Tel.: 053-21 45 51     
Online condoleren:  www.begrafenissen-coppens.be 

 


