
  
 

Stil en eenvoudig ben je weggegaan. 
Stil en eenvoudig zul je in onze harten 

blijven voortbestaan. 
 

Liefdevolle herinnering aan 
 

mevrouw 

Yvonne Van Rossem 
 

o Sint-Martens-Lennik 17 februari 1928   -   † Denderleeuw 9 september 2023 
 

weduwe van de heer Frans Duyshaver 

en weduwe  van de heer Kamiel Troch 
 

Gesterkt door de Gebeden van de H.Kerk. 
 

 

Naar wens van de overledene hebben wij afscheid genomen van Yvonne tijdens  
de uitvaartplechtigheid in het crematorium Siesegem te Aalst in intieme familiekring,  

gevolgd door de  bijzetting in het Urnenperk op de begraafplaats te Moorsel. 
 

 

 
 

Zij leeft verder in de harten van: 
 

André en Jeannine Duyshaver - Ophaels en kinderen   
 

 
Julia Duyshaver† 
 
 

  haar kinderen en kleinkinderen 

 
 
Raymond en Jeannine Van Belle - Duyshaver 
 

  haar lievelingsnicht   
 

 

 

De families: Duyshaver - Van Rossem. 

  

  

 Dank voor de goede zorgen aan haar  huisarts  

            en het verplegend personeel van het WZC Ter Bake Denderleeuw. 

 



                  
 

Een moeder. 

Je was het allemaal op een uitzonderlijke manier, 

meer bezorgd over ons dan over jezelf. 

Vergeten zullen we je niet, 

maar het gewoon worden moeten we wel, 

hoewel het niet gemakkelijk zal zijn. 

Jouw lege plek, dat doet zo een pijn, 

maar in gedachten zal je altijd bij ons zijn. 

 
 

Voor elke bemoediging, elk woord, elk gebaar dat we van 

 jullie mochten ontvangen, van harte dank. 
 

 

Rouwbetuiging tav.:  Duyshaver - Van Rossem 

Begr. COPPENS J.P.     R. Uyttersprotstraat, 32    9310 Moorsel-Aalst    Tel.: 053-21 45 51     
 

Online condoleren:  www.begrafenissen-coppens.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                   
 
 
            Yvonne Van Rossem 
        

                    o17/02/1928 - †09/09/2023 
 


