Denk aan mij terug, maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon hoe ik was toen ik alles nog kon.

Hugo De Wolf

Voor altijd verenigd met zijn echtgenote

Germaine PodevynT

Aalst, 29 december 1944 - Herdersem, 17 maart 2026

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Hugo tijdens de uitvaartliturgie

in de parochiekerk van O.L.V. Bijstand (Mijlbeek) te Aalst op zaterdag 28 maart 2026 om 10 u.

Begroeting in de kerk vanaf 9.30 u,
gevolgd door de bijzetting in het familie-urnegraf op het kerkhof te Moorsel.

U kan Hugo een laatste groet brengen in het mortuarium van het ASZ Merestraat 80 te Aalst,
zaterdag en zondag van 9 u tot 11 u, werkdagen van 10 u tot 11 u en van 16 u tot 18.45 u

Hij leeft verder in de harten van

zijn kinderen en kleinkinderen Ann en Piet De Wolf - Van Nuffel
Jonathan, Ines, Frederik, Sebastian

Dirk en Rebecca De Wolf - Alcantara-Exposito
Pieterjan en Claudia, Emmelien

zijn broers, zus, schoonbroers, Hermant De Wolf

schoonzussen, neven en nichten  Emielt De Wolf
Emiliat en Charles De Wolf - Van De Velde, kinderen en kleinkinderen
Maria en Philemont Podevyn - Pieters, kinderen en kleinkinderen
Hilde en Urbaan Podevyn - De Wolf, kinderen en kleinkinderen
Magda en Marc Podevyn - De Gendt, kinderen en kleinkinderen

De families De Wolf, Podevyn, Van Poelvoorde en Callebaut.
Dank aan huisarts dr. Jan Fosselle en het personeel van het wzc Denderrust te Herdersem.

Begr. COPPENS J.P. R. Uyttersprotstraat 32, 9310 Moorsel-Aalst tel.: 053 21 45 51.
Online condoleren www.begrafenissen-coppens.be
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Haar elke dag gemist,

elke dag naar haar verlangd,
nu weer samen

voorgoed in liefde omarmd

Hugo De Wolf

29 december 1944 - 17 maart 2026



